
In memoriam:  Maarten Klatte 

 

“Accept yourself, love yourself, and keep moving forward.  

If you want to fly, you have to give up what weighs you down.” 

(Roy T. Bennett, The Light in the Heart) 

 

Op 18 juni 2025 is mede-oprichter en voormalig voorzitter van de NGOO, Maarten Klatte 

overleden. Hij is ruim 75 jaar geworden. Te jong, nog vol met plannen na een nieuwe fase 

in Spanje, maar wel na een leven vol toewijding aan een prachtig vakgebied. 

Ik leerde Maarten in 2000 kennen tijdens een vergadering bij de ANTTT, de 

Artsenvereniging voor Niet Toxische Tumortherapie. Maarten, Engelbert en ik ergerden ons mateloos tijdens deze 

vergadering omdat de ANTTT overwoog om maar afstand te nemen van internist Hans Houtsmuller, omdat deze wat 

commotie had veroorzaakt in de media, met zijn boeken over voeding tegen kanker en optredens op TV. Wij drieën 

besloten dat het tijd was een eigen club op te richten die juist de ideeën van Houtsmuller verder zouden 

onderzoeken en uitwerken. Een maandje later (in 2001) is de NGOO ontstaan en Hans Houtsmuller werd uiteraard 

meteen (ere)lid.   

Twee jaar later tijdens een studiereis naar Bad Aibling (Duitsland) leerde ik Maarten beter 

kennen. Wat een aardige collega, vriendelijk, relaxed, kon goed luisteren en wat was hij 

bevlogen. Hij was geschoold in de orthomoleculaire geneeskunde en natuurgeneeskunde 

en behandelde zelf al mensen in Den Haag met whole body hyperthermie en in Bad Aibling 

kregen we daar verder scholing in o.a. van dr. med. Friedrich Douwes.  

Met warme gevoelens denk ik terug aan de vele NGOO bijeenkomsten, die vaak bij 

Maarten werden gehouden. Hij was de perfecte gastheer, altijd een goed verzorgde lunch 

met verse haring en als voorzitter wist hij bij heftige discussies de rust te bewaren, zeker als er discussies waren of we 

alleen moeten gaan voor klinische gerandomiseerde studies met “hard” bewijs of toch ook rekening houden met de 

“zachte krachten”. Met sommige zaken zoals donkerveldmicroscopie, de toepassing van glutamine bij kanker, de 

Biothron of ClO2 oplossingen (methode Andreas Kalcker) waren we het stellig oneens, waardoor uiteindelijk na zijn 

verhuizing naar Spanje, helaas ook zijn rol als voorzitter stopte.  

Samen met onder andere Antoinette Revier liet Maarten, sinds 2008, Nederland kennis maken met de Sedona 

Methode. Het is één van de mooiste methoden om te leren loslaten. 

Maarten ging hier helemaal in op, volgde elke Sedona cursus, reisde vele keren naar de V.S. en hield in Nederland 

vele workshops en lezingen hierover en nodigde coaches als David Ellzey, Karyn Klapecki en Hale Dwoskin uit. Ziekte, 

in het Engels disease, was dis -  ease. Niet op je gemak zijn. Leren ontspannen, leren loslaten, je weer op je gemak 

laten voelen, je lichter voelen, dat werd een missie en ik ben Maarten dankbaar voor de lessen en zijn 

voortrekkersrol hierin. Na een Sedona oefening voel je je vaak lichter. Even de ballast overboord gooien, zelfs als 

genezing niet goed mogelijk is, het helpt om meer ontspannen te zijn. “Moeiteloos” gezonder.   

Op zijn overlijdensbericht staat: Van Licht naar Licht.  

Dat vat het mooi samen. Een gewaardeerd collega die het leven van velen lichter heeft gemaakt. Lichter in de zin van 

minder ballast en lichter in de zin van minder donker, meer stralend. Er gewoon zijn.  

We zullen hem missen en we wensen Maggy en de (klein)kinderen veel licht en veel sterkte toe, namens de NGOO, 

  

Johan Bolhuis, arts. 


